“ Aan Tafel ¢
2025 & 2026

Na 80 jaar Vrijheid.....

“ Noodpakket, Water, EHBO

Weerbaarheid, Hoe overleven?”

Zingeving Apotheek !

20 september 2025

Bronnen in de
Woestijn

18 oktober

Zien
van het
onzichtbare

15 november

Verantwoordelijke
Liefde

Sint Maarten, Advent, Allerzielen,
Eeuwigheidszondag

20 December

17 januari 2026

21 februari

Wat niet '
Kunst van het geven Oefening van
te Begrip
Koop is
Valentijn , Carnaval,
Vastentijd , Ramadan
Kerst, oud & nieuw , Driekoningen
21 maart 25 april 16 mei
Als ik de Waakzaam & Opnieuw
tjd had Aandachtigheid y
g Ontwaken

Suikerfeest

Pasen, 4 —5 mei

Hemelvaart, Pinksteren

20 Juni

Hoop & Twijfel

Keti Koti

Een warm welkom in de huiskamer van Het Wereldhuis, Dijkhoeve 1 in Houten




A - Aandacht
A - Aanvaarding
N - Nabijheid

T- Taal

A - Aanwezig

F - Filosoferen
E - Elementen
L - Levenskunst

‘Aan Tafel’

Een leerhuis voor Zingeving & Zielzorg

Om een verhaal te horen, een verhaal te brengen, op verhaal te komen
Het leven heeft een kleur !

D
wo

O

DAGIES
o Yy Zingeving Apotheek

Van A tot Z

Voor

Apotheek

Ter voorkomen van
Ongemakken in de
Toekomst

Zingeving & Zielzorg

“In het licht van de dimensies van het oneindige hield dat gene
stand, waartoe de mens in liefde en vriendschap in staat is. In die
hoedanigheid ontdekt hij de ‘bronnen in de woestijn’ en de sterren
die de richting wijzen voor de toekomst van de mens, wiens bestaan
een ‘langzaam geboren worden is.”

Woorden als Sterren - Antoine De Saint — Exupery

Wie — Wat — Waar- Wanneer- Waarom
Hoe... Overleven we 2025 — 2026 ?

Een welkom op elke derde zaterdag van de maand!

10.30 - 11.00 Koffie & Thee

11.00 — 12.30 Ronde Tafel gesprek en workshop rond het thema
12.30 - 13.00 evaluatie en afronden

Voor informatie : verhalenhuis@telfortglasvezel.nl /tel: 030 6377956
* Er staat een vogel op tafel, voor de onkosten (*18 april verspringt naar 25 april)

Een Warm Hart, Vrede en alle Goeds

Tineke van Werkhoven, Regina Zijlmans, Ria Oosting en Ellen van der Zwan



‘Aan Tafel’ ritueel & creatief
Beste Mensen,

Een warm welkom op dinsdag ( 10.30 uur/ 12.00 uur)
In het Crea lokaal van het Wereldhuis.

Hoe overleven we 2025 &2026 ? Wie heb jij nodig - Wat raakt jou
Waar sta je voor op “ Tekst — Kunstwerk — Muziek “

Wanneer sta je in vuur en vlam - Waarom vecht, viucht of verlam je
Hoe laadt je OP ?

Het samenstellen van een Apotheek vol Zingeving !

Hoe in verbinding komen ? Hoe verbonden blijven?
‘ een Momentje voor een Monumentje’

De deur staatopen......................

Informatie: verhalenhuis@telfortglasvezel.nl / tel: 030 6377956
Vrede en alle goeds

Tineke, Paulien en Ellen

Een verhaal: Kortstondig ‘Soms helpt een Verhaal — Caspér van Woerden’

Elk ding, ook elk mens, is slechts van korte duur. Dat alles eindigt, is voor velen

een onverdragelijke gedachte, die een verlammende invioed kan hebben. “Wat
heeft het voor zin je in te spannen, iets op te bouwen, alles eindigt met de
dood?”, vragen zij zich af. Dit is een vraag die ieder wel — denkend mens zich
wel eens stelt. Dat er een bevredigend antwoord bestaat, zal bij voorbaat
worden ontkend door diegene die zich ‘doodstaren’ op de eindigheid van alles.
Maar wie ontvankelijk is voor de gedachte dat het juist de kortstondigheid van
alle dingen is, die er de waarde aan geeft, zal kunnen genieten van alles van
zich vandaag voordoet.

Het drinkglas

lemand vroeg aan een beroemde leraar :"Hoe kan een mens in deze wereld
gelukkig zijn terwijl verdriet, verlies en dood ons bedreigen vanaf het ogenblik
dat we op de wereld komen? “ De leraar keek vol mededogen naar de man,
terwijl hij een glas pakte dat voor hem op tafel stond. “ Voor mij is dit glas al
gebroken,” zei hij. “Ik drink eruit, geniet ervan, als de zon er in schijnt, en als ik
er tegenaan tik geeft hij een prachtige klank. Wanneer de wind het glas van de
tafel veegt, en hetin scherven op de grond valt, dan zegt ik: ‘Natuurlijk’, want dit
verwachtte ik. Voor mij was dit glas immers al gebroken; ik had er al rekening
mee gehouden dat dit eens zou gebeuren. Daarom is elk ogenblik dat het nog
heel is, juist zo kostbaar, en geniet ik daar intens van. Elk ogenblik is goed zoals
het is, en niets moeten we anders wensen.”



‘Aan Tafel ‘
Een bakkie met een rauw randje
(rouw - verlies - verdriet - gemis)

Een Warm Welkom \ /
op de tweede vrijdag middag van de maand
14.00 uur — 16.00 uur \/
vanaf 14.00 uur staan koffie & thee klaar !
In de huiskamer van het Wereldhuis
Dijkhoeve 1 Houten

12 september — 10 oktober — 14 november- 12 december 2025
9 januari 2026 — 13 februari — 13 maart — 10 april = 8 mei — 12 juni
Voor informatie : verhalenhuis@ telfortglasvezel.nl / tel: 030 6377956

In samenwerking met Café Doodgewoon

( donderdag 18 september — zaterdag 8 november 2025
Zaterdag 7 februari 2026 — donderdag 16 april — donderdag 17 september — zaterdag 14 november )
‘ donderdag 19.30- 21.30 uur Huis van Houten / zaterdag 14.00.- 16 00 uur wijkcentrum Schoneveld ‘

Alle goeds

Ellen van der Zwan



